
Songtekst C'est La Vie 

C’est la vie 

She sang to me 

Je me rappelle 

J’étais petit 

Oh I was just a little boy but I remember 

La mélodie, la mélodie 

C’est comme ci, c’est comme ça 

C’est en haut et en bas 

It goes up, it goes down 

And around and around 

Que sera, oui sera 

Me voici, me voilà 

Chantez un, deux, trois 

C’est la lalalalala vie 

C’est lalalalala vie 

Oui c’est lalalalala, lalalala, lalalala vie 

C’est la vie 

Et quel miracle 

Sometimes in love, sometimes miserable 

And I still hear my mama’s voice inside of me 

La mélodie, la mélodie 

C’est comme ci, c’est comme ça 

C’est en haut et en bas 

It goes up, it goes down 

And around and around 

Que sera, oui seraMe voici, me voilà 

Chantez un, deux, trois 

 

C’est la lalalalala vie 

C’est lalalalala vie 

oui c’est lalalalala, lalalala, lalalala vie 

Oui c’est lalalalala vie 

Oui c’est lalalalala vie 

C’est lalalalala, lalalala, lalalala vie 

 

Oh c’est la vie 

La vie en rose 

La vie en noir 

Oh, this rollercoaster 

And I will sing, until it’s over 

It goes lalalalala 

 

C’est comme ci, c’est comme ça 

C’est en haut et en bas 

It goes up, it goes down 

And around and around 

Que sera, oui sera 

Écoute-moi, oh maman 

Chantez un, deux, trois 

C'est la vie  

 

Claude: “C’est La Vie is een 

eerbetoon aan een ouder en voor 

mij is dat mijn moeder. Zij heeft mij 

als kleine jongen en gedurende mijn 

hele jeugd meegegeven om het 

positieve te zien in de dingen die je 

meemaakt in het leven, ook als je 

tegenslag ervaart. Al ziet het er even 

heel donker uit, er is altijd een 

lichtpuntje om je op te focussen. 

Dat is ook precies de boodschap die 

ik over wil brengen. Het leven is niet 

altijd makkelijk; it goes up, it goes 

down, and around and around, 

maar C’est La Vie!” 


